
 

 

 

VAALS  

15-12-2023 
 

Landalpark “Hoog  Vaals” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 

15-12-2023 



 

 

 

Ieder van ons vroeg in de veren. Gideon en Jeroen mee 

in de bus. De kerstspullen de bus in en op naar 

Limburg. 

Gepraat, gelachen, geslapen in de bus. 

Ruurd en Hans konden wij verwelkomen op het park.  

Gideon heeft goede weetjes, waar we nog wat van op 

kunnen steken. Allemaal uiteraard nog even wennen. 

Iedereen een eigen slaapkamer. Traditiegetrouw snacks 

gegeten, programma doorgenomen, KERSTBOOM 

VERSIERD en HET HUISJE.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Begeleiders op deze reis Wim & Karen 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

Zaterdag 
16-12-2023 

UITGESLAPEN! 

 
Genoten van een heerlijk ontbijt. Boodschappen 
gedaan, rondje over het park, rustig naar Vaals 
gelopen. De heuvels waren vrij intensief wat betreft 
lopen. Met diverse stops, zijn wij uiteindelijk weer 
heelhuids teruggekomen. In het huisje heerlijk 
uitgerust. In de avond naar kerstconcert in Gulpen. 
Ruurd heeft het concert helaas niet uit kunnen zitten. 



 

 

 

Ruurd griepklachten en overprikkeling. Hij is samen 
met Karen naar huisje gegaan. Het kerstconcert was 
een schot in de roos! GENOTEN! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Zondag 

17-12-2024 
RUSTIG OPGESTART! 

 

Bij iedereen komt de vermoeidheid eruit. Heerlijk 
geslapen. Karen samen met Gideon knoflooksaus 
gemaakt. Karen met Ruurd en Jeroen enkele 
boodschappen gedaan op het park. 12.00 uur op naar 
de bus. Programma wat aangepast, dit moet uiteraard 
kunnen. Conditie en griepklachten onder de loep 
genomen, gekozen voor een rondrit. Door een 
betrouwbare chauffeur een mooie en indrukwekkende 
rondrit gemaakt. WIM “wat een uitzicht, eigenlijk 
onbeschrijfelijk”. Een 
drankje gedaan met een 
fantastisch uitzicht. Rustig 
aan weer naar Vaals 
gereden. Terug in het 
huisje ieder zijn eigen ding 
gedaan. Bijna etenstijd, 
GOURMETTEN!!! Was echt 
heerlijk. Iedereen moe 
maar voldaan naar bed. 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruurd 
Geniet op zijn eigen manier.  Is behulpzaam, heeft 
doorzettingsvermogen. Een mooi mens. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Jeroen 
Enthousiast, behulpzaam, 
prachtige glimlach. Genoten, 
gelachen, gezongen, gehuild. 
“Knuffelbeer”. 

                                                           
 

 
 
 

 
Maandag 18-12-2023 

DAG WAAROP ALLES MAG! 
 
 
 

 

Wim en Jeroen op naar de  
winkel, voor het lekkere  
avondeten…… Programma  
weer wat aangepast.  
Zoals wij tegen elkaar  
zeggen……..kan gebeuren  
en je bent er voor elkaar.  
Samen op vakantie, 
samen uit en samen thuis.  
Hans ligt helaas met  
griepklachten 

 



 

 

 

op bed. Gideon, Ruurd, Jeroen hebben met Karen een 
rondje lopen over het park. Jeroen werd niet lekker, 
hup terug naar het huisje. Jeroen geïnstalleerd op de 
bank. Ruurd, Gideon en Karen gingen daarna naar de 
bowlingbaan. Daar gaat Karen door haar rug.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinsdag 
19-12-2023 
GROTTEN 

 
Op naar de grotten in Kannen (België) 



 

 

 

Hans en Karen zijn in het huisje gebleven “Corona”. 
Grotten waren zeker geslaagd! En we besluiten om 

weer te gaan gourmetten😊! 10 keer beter dan uiteten 
gaan. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Woensdag 20-12-2023 

GLASBLAZEN 

 
Boodschappen gedaan. Helaas Jeroen niet helemaal fit. 
Naar Vaals, patatje gegeten en drankje gedaan. Op 
naar de glasblazerij. Dit was ontzettend leuk! Hans 
helaas naar huis, corona, veel last van. Dit was een 
goede keuze, voor Hans  

absoluut niet leuk.  
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gideon 
 Stoer, zachtaardig, 
behulpzaam, toont 
interesse, een luisterend 
oor.  
 
 
 
 
 
 
 

Donderdag 
 
 
 
 



 

 

 

Donderdag 
 21-12-2024 

 
Kerstmarkt zat er helaas niet in. Dit mede door het 
weer, corona en anderen die niet geheel fit waren. 
Uiteindelijk een heerlijke relaxdag gehad in het huisje! 
Vandaag de koffers weer inpakken. Kerstboom 
aftuigen, alles opruimen. Achteraf hoorden we dat er 
350.000 bezoekers waren geweest in de gemeentegrot 
en in de fluweelgrot. Daar wil je toch niet tussen lopen.  
 
Wij hebben al met al een zeer geslaagde reis gehad!!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Hans 
Een warm en 

hartelijk mens, geniet 
intens van dingen, toont 
interesse. 

 
 

 
 
 
 
 

Vrijdag 
22-12-2024 
Naar huis…. 

Vroeg in de veren. Wim met hulp van Gideon, Jeroen 
en Ruurd alles in de bus geladen.  
Moe maar voldaan richting Arnhem.  
 

GENOTEN, GELACHEN, GEHUILD, GEZONGEN 
 

Iedereen met zijn eigen herinneringen naar huis. 



 

 

 

 
 

     
 
                                                       
 
 
 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIJNE FEESTDAGEN  
            EN 
                  EEN 
GELUKKIG, GEZOND, LIEFDEVOL 
           NIEUWJAAR 


